Brussel-Kapellekerk
In het teken van de kunst

Indien u in het station Brussel-
Kapellekerk het uur zoekt, be-
trouw u dan vooral niet op de
klok op de perrons. Die klok fun-
geert ook niet als klok maar als
kunstwerk.

De “Time Machine” is een sta-
tionsklok zonder wijzers op een
sokkel van recuperatiemateriaal.
Wat doet dit kunstwerk in Brus-
sel-Kapellekerk?

Sinds 1998 heeft de site een arti-
stieke roeping gekregen. In dat
jaar stond de NMBS enkele loka-
len af aan de vzw Recyclart die de
wijk nieuw leven wil inblazen. Dit

"Centrum voor Jonge Stedelijke
Creatie” is een kunstplatform dat
ook aan vorming doet en een pro-
gramma voor maatschappelijke en
professionele resocialisatie aan-
biedt.

Ter gelegenheid van Open Monu-
mentendag organiseerde Recyclart
een tentoonstelling over de ge-
schiedenis van het station, de in-
richting van het station en de ar-
tistieke initiatieven van de vereni-
ging. En daarom kan men op het
perron kennis maken met de “Ti-
me Machine”.

Het station Kapellekerk ging in
1952 open, midden in een arbei-
derswijk. Het is nu een onbewaak-
te stopplaats waar elk uur twee
treinen in elke richting stoppen
en waar een duizendtal reizigers
in- en uitstappen.

Het gebouw is van de hand van de
architecten Brunfaut en opgetrok-
ken in de Art Deco-stijl uit de ja-
ren 30. In de kelders ligt een ge-
deelte van het spoorwegarchief
opgeslagen. [
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