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Een Spoorman 
in de pen 



Inhoud 
Ten geleide 
Verantwoording 
Lijn 12 
Nieuwe wegen op 
Een kijkje over de Ekerse dijk 
Het grote vormingsstation Antwerpen-Noord 
Als het wintert in de vlakte 
Taalgebruik in het vormingsstation 
Mijn trouwdag 
In vakantie te Kalmthout 
Flitsen uit mijn eerste huwelijksleven 
Een akelige nacht in het station 
Tragisch voorval in het station 
Een dolaar in de nacht 
Privébezoek door Koning Albert 
De «Petrol» over het nieuwe spoor 
Het «Neuske» wil de wereld rond 
Ontroerende belevenis van een spoorman 
Uitvaart van een oud-stationschef 
Het afsterven van werkmakkers 
Van Antwerpen-Noord naar Dendermonde 
Een kijk op het inwendige spoorwegleven 
De krisis op het Spoor 
De psychose in het spoorbedrijf 
Toestanden op het Noord 



Een onmenselijke straf 
Striemende aanklachten 
Bij de Bevrijding 
Naoorlogse ellende 

Afscheidsgroet aan de hoofdstationschef 
De Frans met zijn grote voeten gaat op rust 
Meneer Haentjens legt er het bijltje bij neer 
Mannen die genoeg gewerkt hebben 
De sfeer in het station Antwerpen-Schijnpoort 
Bij een promotie 
Telegramdragers brengen het ver 
Met en voor de spoormannen in 't gelid 
Een nieuwe vlag wappert 
Bij mijn oppensioenstelling 
Herinnering aan Mevrouw H. Kanora-Cooreman 
Nawoord 


