
H A U S B E W O O N T • Marcel Kocken en Piet Potums

D E V L U C H T V A N D E M E C H E L S E S P O O R W E G M A N N E N

Vrijdag, 10 mei 1940. De Duitse
troepen vielen in alle vroegte België
binnen. De Tweede Wereldoorlog
was uitgebroken. Pinksteren, een
paar dagen later, was dus alles
behalve een hoogfeest. Uit de
hemel daalde geen Heilige Geest
neer, maar wel Duitse Stukas1 die
dood en vernieling zaaiden.
Heel wat politici en militairen
dachten dat deze oorlog op dezelfde
manier zou verlopen als de Eerste
Wereldoorlog: Duitsers vallen aan
en het Belgische leger trekt zich
terug achter de IJzer. Het draaide
anders uit.

Op dinsdagmorgen, 14 mei 1940, kre-
gen alle arsenaalmannen2 het bevel om
zich die avond samen met hun gezin te
melden aan het vormingsstation van
Muizen. De bagage moest beperkt
gehouden worden.
De toen vijftienjarige Piet Potums kan
zich deze 'halsoverkop'-vlucht nog
goed herinneren. "We hielden kanaries
in een grote volière. In de overtuiging
dat we niet zo heel lang zouden weg-
blijven, had mijn moeder alle deurtjes
opengezet zodat de vogels gemakkelijk
aan het klaargezette eten en drinken
konden. Toen we weken later terug-
kwamen bleken de deurtjes om één of
andere reden dichtgeklapt. Geen enke-
le vogel had het overleefd!"
Marcel Kocken, toen nog net geen vijf

jaar, herinnert zich dat zij vlakbij één
van de remises (loodsen) van het vor-
mingsstation woonden. Vanuit het vor-
mingsstation kon hij immers makkelijk
het raam van zijn kamertje in het
ouderlijke huis zien.
"Het was een lange trein: tientallen
wagens, meestal fourgons (pakwagens),
die - ik was nog een kind - alle reus-
achtig groot leken. Mijn 80-jarige
grootvader, mijn ouders, mijn oudere
zus en ikzelf installeerden ons zo goed
en zo kwaad mogelijk op de planken-
vloer van één van deze fourgons."
Piet kwam in het vormingsstation van
Muizen aan met zijn ouders, zijn groot-
moeder, een nonkel en een tante, twee
nichtjes, de hond en ... de Siamese kat!
Ook de fiets van zijn vader werd op de

trein geladen. Zonder kon hij zich
moeilijk verplaatsen. Hij was oorlogsin-
valide. Een zware verwonding die hij in
oktober 1918 nabij Roeselare opliep
speelde hem parten. Waar de Kockens
nog een plaatsje in een fourgon von-
den, moesten de Potumsen het stellen
met een stekje op de gang.

Laat op de avond trok het konvooi zich
op gang richting Frankrijk, waar de
NMBS haar activiteiten dacht te kun-
nen verderzetten. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog hadden de toenmalige
Belgische Staatsspoorwegen een be-
langrijk atelier in Oissel, ten zuiden van
Rouen, ingericht.



Piet herinnert zich nog goed dat er die
nacht in volslagen duisternis gereden
werd. Bij dageraad dacht iedereen dat
ze al ver geraakt waren. Niets bleek
minder waar. Na een nachtje sporen,
was men amper 25 km ver tot in Brussel
gesukkeld. Welk parcours er vervolgens
werd afgelegd weten noch Piet, noch
Marcel. Piet herinnert zich wel dat deze
arsenaalmannentrein ondermeer langs
Kortrijk en Komen reed. In de trein zelf
namen de onrust en de angst alleen
maar toe. In de omgeving van de
spoorlijnen en stations werd er immers
gemitrailleerd en gebombardeerd.
Marcel weet nog dat zowel jong als oud
bij het naderen van de vreselijke Stukas
uit schrik meteen uit de fourgon spron-
gen om er na de aanval weer in te krui-
pen, zonder zich te bekommeren over
hun bezittingen. "Primum vivere, dein-
de philosophari" (Eerst leven, dan filo-
soferen). "We zagen een kapotgescho-
ten en verlaten trein. De mensen zei-
den dat er nog bloedspatten in de rij-
tuigen te zien waren. Mijn zus vond
daarin een donsdekentje waardoor ten-
minste "ons Marcelleke" niet meer op
de harde plankenvloer moest slapen."
Voor Marcel was deze vlucht één groot
avontuur, de oudste en best bewaarde
herinnering uit zijn kinderjaren.

De "trein der traagheid", want dat was
hij feitelijk, geraakte uiteindelijk tot aan
de Franse grens. Frankrijk mocht hij
niet in. De vijand was voorbij Abbeville
en had reeds de kusten van het Nauw
van Kales bereikt. Hij bleef noodge-
dwongen verschillende dagen in het
stationnetje van Waasten (Warneton)
staan. Zowel Piet als Marcel hebben
geen flauw benul meer hoe er aan eten

1 Stuka: afkorting van het Duitse woord "Sturz-
kampfflugzeug". Eigenlijk een duikbommenwerper van
het type "Junkers 87" die bij het duiken een huilend en
angstaanjagend lawaai maakte.
2 Alle arbeiders, bedienden en kaderpersoneel die in het
Mechelse Arsenaal (Centrale Werkplaats van de NMBS)
aan de Leuvensesteenweg, tewerkgesteld waren.
3 Op een strozak of op een op de grond liggende
matras slapen.

en drinken werd geraakt. Honger of

dorst hebben ze niet geleden. Na enke-

le dagen werd duidelijk dat van werken

in Frankrijk totaal geen sprake meer zou

zijn.

Toen het konvooi zich terug op gang

trok, wist niemand welke richting het

zou uitgaan. De volgende bestemming

werd uiteindelijk Roeselare. Net buiten

Roeselare gooide de Luftwaffe er een

paar bommen. Iedereen kwam er

gelukkig met de schrik van af. "De trein

tsjoekte verder... verder naar het onbe-

kende," schreef Piet ooit in een brief. En

dat onbekende bleek Knokke te zijn.

"Terminus, iedereen uitstappen!" De

familie Potums kreeg er onderdak op de

Zeedijk in Hôtel de France! De familie

Kocken kreeg samen met nog andere

families een leegstaand pand in het

centrum van de stad toegewezen.

Marcel weet nog dat hij er paljas par

teir3 sliep. En Piet herinnert zich dat de

spoorwegmannen één keer uitbetaald

werden in het stadhuis van Knokke.

Hier bereikte hen ook het nieuws dat de

Duitsers aan de Hombeeksesteenweg in

Mechelen op 20 mei 1940 vijf burgers

hadden doodgeschoten en negentien

huizen in brand gestoken. Vader

Potums gebruikte zijn fiets om onder

meer naar Heist-aan-Zee te rijden.

Daar vond hij iemand die over een open

vrachtwagen en zelfs nog over benzine

beschikte. Tegen betaling was hij bereid

om de familie Potums samen met nog

een paar andere gezinnen naar huis te

voeren. "Hoofdzaak is," zei vader

Potums," dat wij nog allemaal samen

zijn".

Ook de familie Kocken wachtte in

Knokke op betere tijden. Marcel vertelt:

"Onze familie bleef gelukkig eveneens

gespaard tijdens de meidagen van

1940. Zelfs mijn broer en mijn schoon-

broer die de 18-daagse veldtocht en

nadien nog het krijgsgevangenkamp

meemaakten, keerden ongedeerd

terug!"

Na een tiental dagen in Knokke geraak-

ten we met onze schamele bagage

terug in Mechelen. De poes en de dui-

ven van mijn vader wachtten er ons op,

want een in Mechelen gestrand fami-

lielid had zich om ons huis bekommerd.

Aan de voordeur had de brave man een

kartonnen bordje opgehangen waarop

stond "haus bewoont". •

Marcel Kocken en Piet Potums
De auteurs van dit verhaal stammen beiden uit
een geslacht van spoorwegmannen. Hun
vaders werkten in het Mechelse Arsenaal toen
de Tweede wereldoorlog uitbrak.
M. Kocken schreef als historicus al heel wat
over de geschiedenis van Mechelen, P. Potums
is gewezen Algemeen Secretaris ACOD
en ereadjunct-e/inspecteur bij de NMBS.


