
vakantie 
magali

De lezers van ons tijdschrift kennen 
ongetwijfeld de villa Magali, ^en 
sociaal vakantiecentrum dat 
beheerd wordt door de Nationale 
Vereniging der Weerstanders van het 
Spoor (NVWS) en gelegen is ter 
hoogte van Valescure, vanwaar je een 
prachtig uitzicht hebt op het bekende 
badstadje Saint-Raphaël.
De villa Magali ligt in een enig mooi 
park van meer dan een hectare waar 
je de heerlijke geuren van talloze 
exotische bomen, heesters en planten 
kunt opsnuiven en waar overblijfselen 
van de Tuilerieën op zeer geslaagde 
wijze in dit heerlijke kader 
geïntegreerd werden.

Reeds vierendertig jaar ligt de 
Bevrijding achter de rug. Het domein 
Magali werd in 1953 aangekocht door 
de NVWS die sedertien het 
onderhoud ervan op zich nam en er de 
laatste jaren belangrijke 
moderniseringswerken liet uitvoeren. 
In een tijd waarin alles zo vlug 
verandert, waarin alles zo 
wisselvallig is, was het voor de 
Belgische Weerstanders van het 
Spoor een ware krachttoer zo’n 
patrimonium in stand te kunnen 
houden.
De villa staat heel het jaar open, 
behalve in de maand november; dan

neemt het personeel zelf vakantie. 
Vanzelfsprekend worden er bij 
voorkeur weduwen en wezen 
opgenomen van spoormannen die hun 
leven gaven voor ons aller vrijheid, 
alsmede de effectieve leden van de 
Vereniging en hun gezinsleden en de 
spoormannen die een statuut van 
nationale erkentelijkheid bezitten. 
Ten slotte kunnen alle andere 
spoormannen er terecht, voor zover 
er plaatsen beschikbaar zijn.
Buiten de tijd van de schoolvakanties 
(juli en augustus), genieten de 
gepensioneerde spoormannen 
speciale voorwaarden als het verblijf 
ten minste 21 dagen duurt. Zulks 
onderstreept nog meer het sociale 
karakter van de Vereniging die beslist 
met geen reisbureau wil 
vereenzelvigd worden en helemaal 
geen winstoogmerken heeft.
Wy hoeven hier zeker niet te wijzen 
op wat de villa Magali de 
vakantiegangers nog allemaal te 
bieden heeft buiten de vredige rust 
van haar bekoorlijk park waar krekels 
sjirpen, vogels kwetteren en 
eekhoorntjes stoeien. Er zou geen 
einde aan komen: weliswaar zijn er 
Saint-Raphaël (op 3 km afstand) met 
zijn strand, zijn schilderachtige 
markt, zijn plezierbotenhaven, zijn 
erg «Parijse» winkels, de 
wandelingen in de beboste omgeving 
van Valescure, het bezoek aan Fréjus 
met zijn arena, zijn overblijfselen uit 
de tijd van de Romeinen, zijn 
Romaanse kathedraal, de tochten 
door het Esterélgebergte, de 
beklimming van de mont Vinaigre. 
Wie het wat rustiger aan wil doen, 
houdt het bij petanque, kaarten, of 
televisie kijken.
We kunnen het daarbij laten. De 
foto’s bij deze tekst zeggen trouwens 
meer dan wij kunnen vertellen. 
Tot besluit nog even de praktische 
kant bekijken. Vooreerst een raad: 
gelet op de talrijke aanvragen en de
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beperktheid van de beschikbare 
plaatsen, heb je er alle belang bij tijdig 
je kandidatuur te stellen om voor een 
verblijf in aanmerking te kunnen 
komen. Vervolgens nog een 
interessante wetenswaardigheid: er 
rijdt elke dag een directe trein met 
ligplaatsen 2e klasse en slaapwagens 
T2 tussen Brussel-Zuid en 
Saint-Raphaël (en omgekeerd). 
Verdere inlichtingen kan je 
schriftelijk vragen op de zetel van de 
NVWS, Leuvense Weg 21, 
1000-Brussel. Telefonisch kan dat op 
het nummer 02/513 1870 - toestel 
3905. Wie van direct contact houdt, 
kan er terecht op woensdag- en 
vrijdagvoormiddag (van 9 tot 12 u.). 
De zetel van de Vereniging bevindt 
zich in het lokaal nr. 25 
(kelderverdieping).
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